
Baarzenbal met Regendans 
Visdag Hoge Vaart 17-09-2022 
 
Je hebt van die tijden dat het allemaal even wat anders loopt dan gehoopt: druk met werk, druk 
privé, en o ja, ook nog die visdag die moet worden georganiseerd. En wat voor visdag! Het jaarlijkse 
baarzenbal op de Hoge Vaart bij Almere. Zoals ieder jaar was de interesse weer groot en daarmee de 
uitdaging van de puzzel om iedereen in te delen in een boot en te voldoen aan de  wensen van 
eerder starten en stoppen. Maar wel leuk om te zien dat deelnemers ondanks privé verplichtingen 
aan het einde van de dag of lange reis toch naar de visdag komen! 
En dan komt op de ochtend zelf voor vertrek het telefoontje dat je als organisator niet hoopt te 
krijgen: een van de booteigenaren is in de nacht ziek geworden en kan niet mee. Allereerst natuurlijk 
heel vervelend voor hem zelf maar als organisator ga je ook wel even in de stress. Hoe los je dit weer 
op met de plekken voor de opstappers? Gelukkig konden we achteraf toch nog ruimte vinden zodat 
toch iedereen op een boot mee kon. 
 
De warme droge zomer had inmiddels plaats 
gemaakt voor herfstachtig weer met veel wind 
en stortbuien maar gelukkig ook droge 
perioden met zon er tussendoor. Met 16 
deelnemers op 6 boten en 1 kano was het 
deelnemersveld dus goed bezet, de Hoge Vaart 
was weer voor ons.  
 
Dan is het ook leuk om te zien dat er nieuwe 
leden bij zitten die voor het eerst mogen 
ervaren hoe het is om vanaf een boot te vissen. 
Maar ook nieuwe leden met een nieuwe boot 
en 2 oud gedienden die na jaren afwezigheid 
dit seizoen weer van de partij zijn met hun 
nieuwe boot.  
 
Welkom (terug) mannen! 
 
Na het uitdelen van de nog steeds bij de 
Roofvisgroep gebruikelijke goodiebags met 
loodvrije jigkopjes en dropshotgewichtjes en 
een mooie RVG jubileumpet aan degenen die 
er nog geen hebben konden we het water op. 
 
Eenmaal op het water komt dan de keuze van welke kant je opgaat: richting Almere of richting 
Zeewolde? Marco en ik kozen dit maal eens voor het laatste. Al snel werd duidelijk dat onder de 
bruggen wel de plekken waren waar we moesten zijn. Niet alleen omdat de vis zich hier lijkt te 
verzamelen maar ook om in een (regen)dans met de afwisselende hoosbuien nog een beetje droog 
te blijven. 
 
In het begin kreeg ik visles van Marco. Met zijn mini shadje op de dropshot tikte hij de ene na de 
andere vis uit het water. En tot onze verbazing waren het met name onder de A27 niet zozeer de 
baarzen maar de mini snoekbaarsjes die zich massaal aan zijn mini shadje vergrepen. Bij mij wilde het 
in eerste instantie nog niet zo lopen. Zelfs niet met de worm wat normaal gesproken toch een goed 
aas is voor baars en snoekbaars. Na het overstappen op een kleinere haak en shadje kwamen de 
aanbeten ook bij mij op gang. Tussen de buien door deden we nog een poging om wat te slepen.   
Dat leverde ons naast een aantal baarzen en een mooie snoek van 84 cm voor mij ook een flinke 
natte boel op. 



 
Aan het einde van de dag waren we de tel wel een beetje kwijt maar ik denk dat Marco ruim 30 
snoekbaarsjes en een aantal baarzen had gevangen. Bij mij bleef de teller met 13 snoekbaarsjes wel 
een beetje achter maar ik was er toch heel tevreden mee. Zeker omdat er ook nog een stuk of 8 
baarzen en die mooie snoek van 84cm bij kwamen. Het overkomt me niet bepaald vaak dat ik in de 
dubbele cijfers eindig of dat ik het gouden trio roofvis vang. 

 
 
 
 



En de rest van de groep? 
Mark wist vanuit zijn kano 28 baarzen en 2 snoeken te vangen maar moest uiteindelijk vroeger van 
het water omdat het met de harde wind niet meer te doen was. 

 
Menk deed bij Robbert Jan in de boot goede zaken met zijn gloednieuwe diep lopende Salmo Rattlin 
Hornet op baars. Niet alleen in aantallen, maar ook in formaat. Hij wist een enorme baars van 51 cm 
te landen en daarmee zijn eigen pr te verbeteren. Hij dacht eerst een snoek aan de lijn te hebben 
maar het bleek deze enorme baars te zijn. Uiteindelijk kwam die dikke snoek aan het eind van de dag 
er óók nog voor hem. 
Ook Bob zat bij Robbert Jan in de boot lekker baars te vangen en ook nog een dijk van een snoek. Bij 
kapitein Robbert Jan liep het wat minder soepel maar ook bij hem kwamen uiteindelijk de vangsten 
wel op gang. Als kapitein moet je toch altijd je aandacht verdelen tussen het besturen van de boot en 
het vissen, dat is met veel wind en regen best lastig en dat kan ten koste gaan van je eigen vangsten. 



     
 
Broers Quentin en Vincent waren er voor het eerst bij met hun boot en verwelkomden Luuk als 
opstapper. Na wat kleine technische problemen in de vorm van een los stekkertje in de motor 
konden zij gelukkig van start. Al snel kwamen de baarsjes aan boord en waren ze alle 3 van de 0 af. Al 
bleven de echt grote baarzen uit. Opstapper Luuk bleek met zijn ervaring met peuteren onder 
bruggen een goede aanwinst en kon zijn ervaring delen.  

    
Later op de dag wist Vincent met wat groter aas een mooie snoek van 86cm te vangen. De regen 
wisselde zich gelukkig af met zonnige perioden waarin ze konden opdrogen en opwarmen. 
Bovendien leverde dit een aantal mooie regenbogen op waarvan ze konden genieten. Pogingen om 
onder de bruggen snoekbaars te vangen leverden wel aanbeten op maar helaas geen succes (gezien 
onze ervaringen misschien te groot aas?).  

    



Voor ze het wisten was de dag om en konden ze nadat de boot uit het water was gehaald nog even 
gezellig bijpraten met de andere deelnemers en wat handigheidjes voor de boot uitwisselen. Al met 
al was het voor hun een leuke leerzame dag. 
 
Voor de broers Dennis en Frank was dit na jaren afwezigheid hun 2e visdag met de vereniging in hun 
eigen nieuwe boot. Ze mochten aan het begin van de visdag een pet van de AUHV Roofvisgroep in 
ontvangst nemen die we speciaal ter ere van ons 25 jarig jubileum hebben laten maken. Deze pet 
werd de hele dag met trots gedragen. Het vissen met wat groter kunstaas op snoek bleek deze dag 
helaas niet zo succesvol, maar op de baars lukte het wel. 

    
 
Ook Leon en zijn ervaren opstapper Eric met nieuweling Ronnie wisten goed vis te vangen. 
Hier volgt zijn verslag: 
 
Wij besluiten het eerst maar eens even bij de nabij gelegen brug te gaan proberen, de remmingen en 
pijlers zijn een echte hotspot.  
Ronnie, ons nieuwste lid, heeft al heel lang 
niet meer gevist en wil dus graag wat advies, 
hij krijgt instructies van Eric en een echt 
baarsplugje van ondergetekende. Een keihard 
“jááááá !” na zijn eerstvolgende worp 
bevestigt het succes van de instructies. Zijn 
eerste vis na vijf jaar… En even later volgt op 
zijn eigen plugje nog een mooie snoek, dik 
70, maar die lost net voor het net, oorzaak: 
oude niet scherpe dreg. Jammer, helemaal 
voor Ronnie want na een eerste snoekbaarsje 
had hij op zijn eerste dag al het Trio kunnen 
scoren… 
 
Eric, inmiddels routinier, gaat ook helemaal als een speer zowel met plugje, werpend met shadje en 5 
gram als dropshottend, we blijven maar klikken op het tellertje dat ondanks dat we dat soms 
vergeten in no time de 20 passeert. 

Zelf heb ik wat minder vistijd – en dus minder vis, 
ben vanwege de harde wind en af en toe stevige 
buien voornamelijk bezig de boot in ideale positie 
te houden.  
Onder de brug is geen gps-ontvangst dus ook géén 
“spot-lock” (ankerfunktie van de Minn Kota 
elektromotor), daar moet je dus steeds handmatig 
bijsturen want het tocht er met die stevige wind 
behoorlijk doorheen. Maar het succes en het 
genieten van de bijzitters is ook erg leuk om mee te 
maken als schipper en voor mij een wezenlijk 
onderdeel van een fijne visdag. 



 
De baarzen blijven maar komen maar na anderhalf uur besluiten we toch om eens verder te gaan 
kijken en een stuk te gaan trollen. Op de elektro varen we lekker stil tegen de wind in met een 
gangetje van zo’n 3,5 km/uur richting Almere, en anders dan anders: weinig last van roeiers met dit 
weer.  Zelfde resultaat, de ene na de andere baars grijpt onze plugjes, meestal op de rand van het 
talud, het tellertje loopt warm.. ;)  
 
Onderweg komen we andere boten tegen en die melden allemaal een vergelijkbaar resultaat.  
Alléén Walter die met Buch als gast specifiek op snoek trolt komt met een wat treurig gezicht onder 
zijn paraplu uit… “Niet echt geweldig wat de snoek betreft” is zijn commentaar. Hij is wèl blij met de 
RVG pet (die had hij nog tegoed) die hij meteen op zet als hij verder vaart. Het is een grappig gezicht 
als je hem zo ziet varen met die paraplu in zijn boot. Andere boten die specifiek op snoek jagen 
hebben het ook moeilijk zo blijkt.  

 
 
De snoek die het trio bij Ronnie vol moet maken laat bij ons ook verstek gaan en de vangsten worden 
richting Almere steeds minder, ook onder de bruggen geen echt succes meer. 
Dan maar weer terug richting helling en de andere kant van de Hoge Vaart in oostelijke richting. Het 
eerste stuk tot de helling trollend afgelegd, hopend op die ene snoek….maar zonder succes. 
Ondertussen proberen we de karpervissers te ontzien die hun lijnen vaak helemaal aan de overkant, 
dus dwars over de vaart hebben liggen. Als ook de snoekbaarsjes van Marco en Louis onder de brug 
van de A27 verdwenen blijken te zijn en twee stevige buien dezelfde locatie als wij hebben gekozen 
houden we het – met de teller rond de zestig -voor gezien. 
Leon 17-09-2022 
 
Al met al was het toch een gezellige dag met ouderwets grote aantallen (snoek)baars en een paar 
mooie snoeken. Nog even traileren en wat nakletsen met degenen die nog zijn blijven hangen 
waarna we de kletsnatte boten en kleren weer naar huis konden brengen 
 
Iedereen weer bedankt en tot de volgende keer. 
Louis Veldhuizen 


