
Jaarafsluiting 2024: Visdag IJsselstein, Nieuwegein. 14-12-2024 

Opnieuw is er een jaar voorbijgevlogen en staan we aan de waterkant voor alweer de laatste 

gezamenlijke visdag van 2024. Na nog even in de warmte onder het genot van een bakkie bij 

de MC Donalds elkaar te hebben ontmoet gaan we in groepjes uiteen.  

Het is behoorlijk koud en de regen van de afgelopen dagen heeft veel water bruin gekleurd. 

Ik weet eigenlijk meteen al: dit gaat een taaie dag worden… 

 

    

Met Marco kies ik ervoor om in IJsselstein te blijven en ons geluk in de wijk Zenderpark te 

beproeven. Het water ziet er veelbelovend uit, maar zoals verwacht is de snoek niet heel los.  

Toch weet Marco halverwege de ochtend een snoekje tot aanbijten te verleiden. Zelf heb ik 

een snoekje dat mis duikt en daarna geen zin meer heeft. We houden moedig vol maar tot 

de lunch zien wij verder weinig leven. 

 

De lunch in De Ponthoeve is weer prima voor elkaar! Heerlijke erwtensoep, prima broodjes 

en veel gezelligheid. 

 

 

 



 

Op advies van David proberen Marco en ik het in het buitengebied net ten zuiden van 

Hagestein. Het ziet er mooi uit maar het water is extreem bruin. We krijgen hier geen 

aanbeten en besluiten te verkassen naar het zuiden van Nieuwegein waar ik van 

voorgaande jaren wat watertjes weet die waarschijnlijk nog wel helder zijn en waar we in het 

verleden nog wel een visje wisten te vangen. Op weg daarheen komen we David met zijn 

groepje tegen en praten even bij. Hij vertelt onderaan dit artikel zelf zijn verhaal.  

    

Mijn idee voor Nieuwegein blijkt niet zo gek te zijn. Het water hier is inderdaad kraakhelder. 

In het kommetje waar we meestal wel wat vangen blijft het echter stil. De vis heeft er 

duidelijk weinig zin in vandaag. Uiteindelijk weet ik verderop in de wijk toch nog een snoekje 

te haken op mijn zelf gemaakte Toetje en sluit de dag daardoor gelukkig niet blanco af. Ik 

mag nog even genieten van een ijsvogeltje dat zomaar middenin de woonwijk rond vliegt en 

dan is het tijd om te stoppen.  



Buienradar voorspelt weinig goeds en wij vinden het genoeg voor vandaag. Op de terugweg 

met de auto barst de beloofde bui in alle hevigheid los. We zijn precies op tijd gestopt en 

komen droog thuis. 

Allemaal weer bedankt voor een mooi jaar met bijzondere ervaringen. 

Louis Veldhuizen 

En dan nog het beloofde verslagje van David: 

Na wat voor verkenning heb ik (David) met Paul en Bob gekozen om de oudere wijk 

noordelijk IJsselstein te gaan bevissen. Het leek een hele taaie dag te gaan worden. Toch, 

rond half tien, een mooi snoekje voor mij. Verder was het echt een lastige dag. Vlak voordat 

we naar de auto’s gingen nog wel een hele mooie snoek gevangen. Die eerder al gezien 

werd door Paul maar kennelijk meer interesse had in een streamer dan een glidebait.  

    

De middag naar Hei en Boeicop gegaan daar had Paul dan ook nog één snoek die helaas bij 

het pakken eraf schoot. 

David. 


