
De Roofvisgroep op De Zaan 09-11-2024 
 
Zaterdag 9 november stond voor het eerst een visdag met boten bij de Zaanse 
Schans op het programma. Hollandser kun je het niet hebben, veel water en vissers 
en op de achtergrond de bekende Nederlandse molens. 
Als organisatie hadden we dit water al een keer verkend en vanwege de omgeving 
en redelijke vangsten besloten om dit water in het programma op te nemen. Het is 
natuurlijk altijd afwachten of zo’n dag zal slagen, maar gezien alle reacties en de 
ingezonden stukken staat deze dag er voor 2025 ook weer op. 

 
Om een botendag te organiseren is het altijd fijn als er genoeg boten zijn en dat 
iedereen die zich heeft aangemeld ook mee kan. Dat was vandaag gelukkig het 
geval.  
Nadat alle boten in het water liggen wordt er vaak besloten waar er naar toe wordt 
gevaren, maar in dit geval was dat vrij eenvoudig. Vanaf de trailerhelling kom je direct 
al bij een aantal hotspots uit en de Zaanse Schans is ook slechts een paar minuten 
varen. Het weer zat vandaag ondanks de kou ook mee en is het de hele dag droog 
gebleven. Daarnaast waren de vangsten over het algemeen goed en is er door elke 
boot vis gevangen. 
 
Meestal maken we één verhaal maar we doen het nu even anders. De ingezonden 
enthousiaste verhalen verdienen een eigen plekje vinden wij. Lees hieronder verder. 
 
Sytse 
 
Om 7 uur heb ik Marco en Mykel opgepikt bij de Mc Donalds vlakbij de Hornbach en 
gezamenlijk zijn we naar de trailerhelling bij de Zaan gereden. 
Daar aangekomen zag ik een klein beetje op tegen het traileren omdat er met een 
bochtje naar toe gereden moest 
worden en tussen 2 paaltjes door 
gemanoeuvreerd moest worden. 
Maar blijkbaar onderschat ik 
mezelf want ik reed de boot er in 
1 keer zonder te hoeven steken 
in. 
 
Wel heel fijn al die mensen die 
gelijk klaar staan om te helpen bij 
et traileren. Er stonden mensen 
op de straat auto’s tegen te 
houden anderen gaven 
aanwijzingen en bijna voordat ik 
mijn auto uitgestapt was lag de 
boot ongeveer al in het water. 



Het mooie was dat je vanuit de trailer helling eigenlijk helemaal niet ver hoefde te 
varen om vis te vinden. We begonnen na een paar meter al gelijk te vissen en de 
buitenboordmotor is nauwelijks aan geweest. 

    
We zijn begonnen met verticalen en op die manier vinger we al gauw wat 
snoekbaarzen. We hebben vooral het rondje voor de trailerhelling een paar keer 
afgevist maar op een gegeven moment waren we toch wel erg benieuwd naar de 
Zaanse Schans. En wat is er mooier dan een vis vangen en plaatje schieten met die 
oer-Hollandse molens op de achtergrond? Zowel Mykel als Marco wisten er vis te 
vangen in het diepe gat voor de molens. 
Daarna zijn we terug gegaan waar we begonnen waren en hebben vervolgens vooral 
werpend snoekbaars weten te vangen. Dat ging toen een stuk beter dan verticalen.  

    
Het was een mooie gezellige dag. Altijd weer leuk onderweg groepsgenoten met 
boten tegen te komen en even een praatje te maken of techniek uit te wisselen. In 
totaal wisten we met zijn drieën 25 vissen te vangen. Dus weer een hele geslaagde 
dag! 
Dank voor de organisatie! 
 
 
 
 
 



Rob  
 
De visdag begon in het donker, want we moesten vroeg verzamelen bij de 
trailerhelling in Zaandam. Mijn vaste vismaat was verhinderd maar daardoor kon mijn 
andere enthousiaste vismaat Mirella dit keer mee. 

    
Nadat we de boot in het water hadden konden we gaan om ons geluk te beproeven 
met hopelijk mooie vangsten zoals snoekbaars, baars en snoek. 
Eenmaal op het water had ik, Rob, gelijk beet en ving een kleine snoekbaars. Later 
in de ochtend ving ik nog een snoekbaars erbij. Na de middag en een bezoekje aan 
de bijzondere locatie De Zaanse Schans gingen we opnieuw ons geluk beproeven. 
Na het ombouwen van de hengel van Mirella naar dropshot ving ze al snel 2 baarzen 
en een kleine en grote snoekbaars. 

 
Zo zie je maar dat de aanhouder wint, al met al een geslaagde dag op wel een 
bijzondere locatie. 



 
 

    
Bob en Eric mochten bij Robbert-Jan in de boot en die ging echt alle hotspots af. Dat 
dat veel mooie vangsten opleverde blijkt wel en de leuke foto’s getuigen daarvan. 
Kijk maar in het fotoboek op de site. 
 
Ron  
 
Voor mij was het de eerste keer dat ik mee ging voor het avontuur op het water. Bij 
aankomst moesten nog wat boten in het water wat in rap tempo gedaan werd. 
Ikzelf had het genoegen om deze dag op de boot van Nico, samen met Daniel, 
ingedeeld te zijn. 
Ik had totaal geen ervaring om vanaf een boot op met name snoekbaars te vissen. 
Wat dan wel weer leuk is, is dat je de eerste snoekbaars vangt. 

    
Door deze snelle vangst was de verwachting al gauw gemaakt dat het wel eens een 
dag zou kunnen worden met veel vis. Nou die verwachting kwam zeker uit, maar bij 
mij is het bij die ene gebleven.  
Na "De Kuil” (dank je Google) afgevist te hebben zijn we al trollend een stuk De Zaan 
op gevaren. Helaas met dit trollen niets gevangen maar wat een verschil in diepte.  



In enkele tiental meters van 5-6 meter naar minder dan 1 meter. Onderweg, evenals 
veel toeristen, nog van De Zaanse Schans mogen genieten. 
Op de beoogde plek aangekomen zijn we al driftend terug gevaren waarbij geregeld 
vis omhoog kwam.  
Terug in "De Kuil" was het gezellig druk met RVG-boten. Regelmatig werd op een 
relatief klein stuk water door elke boot wel vis gevangen.   
Maar zo als altijd kwam ook aan deze dag een einde. 

    
Jammer voor mij dat het bij die ene vis is gebleven (ballast-zak en een stuk ijzer 
daargelaten). Over de dag heeft Daniel een paar leuke snoekbaarzen gevangen. Een 
mooie snoek kreeg door auto-release de vrijheid weer terug. Nico was een verhaal 
apart. De dag was nog niet op dreef of we waren al de tel kwijt hoeveel vis bij hem 
naar boven was gekomen. Voorzichtige schatting is dat zeker 20+ vissen door hem 
gevangen zijn. Ik heb een leuke dag gehad die zeker voor herhaling vatbaar is. 
Dank Nico. Dank organisatie van deze dag! 
 
Menk 
 
Samen met Bart in de porta wisten we niet goed wat we konden verwachten van 
deze dag op de Zaan. Veel ervaring met snoekbaarzen op de dropshot of verticalen 
vanuit de boot hadden we beiden niet.  

    



Gelukkig kwamen we op de eerste hotspot aan de overkant van De Kuil een lokale 
visser in een trapkajak tegen, die ons nuttige tips gaf om deze plek af te vissen. 
Helaas geen vis, en dat zag de local ook. Deze ontzettend aardige gast gaf ons ieder 
een shadje, “AliExpres, super goedkoop”, die gegarandeerd vis zou opleveren. Na 
nog wat tips (10 gram loodkop en heel langzaam slepen) gingen we aan de slag en 
“bam” binnen 5 min had ik een joekel van een snoekbaars te pakken en nog een 
minuut later de tweede. Bart had minder geluk maar kreeg wel wat aanbeten en, 
uiteindelijk, een grote baars.  

De rest van de dag bleef het blanken, totdat we ongeveer op het eind besloten bij 
een paar aangemeerde aken verderop de Zaan langs te varen. Heen en weer varend 
langs de boot ving Bart nog drie mooie snoekbaarzen achter elkaar. Na nog wat 
geprobeerd te hebben op de eerste stek vonden we het welletjes (en inmiddels erg 
verkleumd). Al met al een leuke ervaring met deze nieuwe plek en vistechniek. 
 
 
 


