
Hoge Vaart  14-09-2024 
Als ze me missen…   …dan ben ik vissen!  

Alleen gebeurt dat wat minder vaak dan ik soms zou willen       . Terwijl ik dit schrijf is de laatste volle 
week van september al weer bijna voorbij. De zon verstopt zich regelmatig achter de wolken die dan 
forse buien uitspugen. Het is duidelijk dat de herfst is begonnen. Gelukkig was dat tijdens onze visdag 
op de Hoge Vaart wel anders. De dag begon fris en de mist die daardoor over het relatief warme 
water hing gaf een sprookjesachtig tafereel. Het beloofde weer een mooie dag te worden.  

 
De aanloop naar de visdag had wat hobbels: na wat aan- en afmeldingen van diverse mensen 
waaronder 1 booteigenaar lukte het uiteindelijk om precies goed uit te komen met het aantal 
opstappers en beschikbare plekken op de boten. 
Gelukkig had ook iedereen de nieuwe startplek weten 
te vinden. Onze oude vertrouwde trailerhelling aan de 
Groenlingweg is vanwege slechte staat van onderhoud 
voor onbepaalde tijd gesloten dus moesten we 
uitwijken naar de helling bij de roeivereniging. 
Gelukkig is dit ook een prima helling met voldoende 
parkeerplek mits je op tijd begint. En op tijd waren we 
zeker.  
De ene naar de andere deelnemer kwam aan en al snel 
lagen alle boten op het water. Het feest kon beginnen 
en de verwachtingen waren hoog.  
 
Deze visdag levert traditiegetrouw veel vis op en 
regelmatig ook grote vis. Marco en ik hadden onze 
zinnen gezet op het viaduct onder de snelweg A6 als 
startpunt. Het gas werd dus even open getrokken.  
Gelukkig leken de problemen met mijn 
buitenboordmotor die ons tijdens de visdag op de 
Linge nog dwars zaten verleden tijd. 



 
 
 
Onder de A6 leek de vis nog niet echt los dus gingen we door naar de spoorbrug. Daar deden de 
vissen het beter maar het was nog niet echt super enthousiast. Met name de mini snoekbaarsjes 
hadden zo af en toe wel zin in een klein shadje. Helaas bleek mijn buitenboordmotor toch opnieuw 
kuren te hebben. Het vervangen van de bougie leek even te helpen maar ook dat was van korte duur. 
Gelukkig konden we terug vallen op de elektromotor waar ik inmiddels een nieuwe lithium accu voor 
heb waardoor die de rest van de visdag prima mee vooruit kon. Inmiddels staat de benzinemotor 
voor reparatie bij de reparateur. Na 2 visdagen met problemen was ik er wel klaar mee.  

      
Hoewel we het gevoel hadden dat de vis niet echt los was vingen we de hele dag door toch de nodige 
vissen. Zowel baars als (kleine)snoekbaars, maar ook een paar snoeken. Aan het einde van de dag 
hadden we daardoor toch nog 26 vissen in de boot waaronder een snoek van 70cm. Ook in de andere 
boten was het gevoel dat het taai was maar werd er uiteindelijk over de dag verspreid leuk gevangen. 
Opvallend was dat in tegenstelling tot voorgaande jaren de baars minder goed met de dropshot was 
te vangen. In de meeste boten werden ze vooral slepend te vangen. Zo ving Mark slechts 1 van zijn 34 
baarzen met de dropshot. De rest was allemaal slepend. Ook ving hij nog een leuke snoek van 70cm.  

 
Bart en Menk hadden tussen de 30 en 40 
baarzen, een mini snoekbaars en 2 snoeken. Wat hun opviel was dat de vis in tegenstelling tot 
eerdere jaren voorbij de oude trailerhelling slecht te vangen was. Ze leken actiever  in het stuk tussen 
beide hellingen in en richting Almere. Ze visten de hele dag slepend met kleine pluggen. 
 



 
Robbert Jan en Arnoud vingen 25 vissen. 1 mini snoekbaarsje en verder alleen baars. Arnoud had op 
een spinner een enorme baars van 47 cm. 
De echte klapper van de dag was voor Cees. Die wist zijn PR snoek te verbeteren met een prachtige 
dame van 108cm. 

Al met al was het weer een prachtige droge dag met leuke vangsten. Misschien voor de meeste wat 
minder spectaculair als voorgaande jaren maar nog steeds meer dan de moeite waard. 

 
 
Graag tot de volgende visdag. 
 
Louis Veldhuizen 


