
Roofvissen in Amsterdam   16-03-2024 
 
Met de Roofvisgroep een dagje in Amsterdam vissen begint altijd met een gezamenlijke treinreis 
vanuit Utrecht maar pas na een gezellige kop koffie op het station. In Amsterdam ontmoeten we 
dan Ruben en consorten, Ruben regelt altijd de lunchlocatie en verzorgt relevante 
stekinformatie.  
 
Ruben was samen met zijn zonen wat vroeg en ze 
besloten alvast achter het Centraal Station te 
vissen op de mooie nieuwe wandelboulevard aan 
het IJ. Helaas liep de eerste worp van Moos vast 
op de bodem, wat geen goed voorteken was….  
 
Zodra de groep compleet was begon iedereen 
direct met vissen. RJ ving al snel een vis, wat de 
verwachtingen voor de dag hoog hield.  
Echter, door de harde wind werd het vissen in de 
ochtend een uitdaging. De groep splitste zich al 
snel om de wind te ontwijken, deels richting 
grachten en deels richting het BIM gebouw en 
later naar het Oosterdok. Buch ving daar de eerste 
baars van de groep, een welkome vangst die voor 
enthousiasme zorgde.  
Na een paar moeilijke uren zonder veel succes, 
was de lunch in De Waag een welkome pauze. 
Gezellig even samen kletsen, samen vangsten 
evalueren en nieuwe plannen voor de middag 
maken. 
 
In de middag keerden velen terug naar het IJ, waar uiteindelijk bijna iedereen nog wat vis wist te 
vangen. Ruben ving een mini snoekbaarsje en Bram wist nog twee baarzen te verleiden. 
 

    
 
Sommigen probeerden het daarna bij NDSM werf, maar ook hier waren de vangsten schaars. 
Terug bij de Ruijterkade hielpen ze een Zuid-Afrikaanse beginner met zijn vistuig. Hij kreeg goede 
tips, een goede onderlijn en een paar kunstaasjes. Dankbaar en blij ging hij vervolgens de 
snoekbaarzen te lijf. Roofvissers onder elkaar… de dag kreeg voor hen zodoende toch een 
positieve afsluiting. 
 



 

    
Weer anderen, waaronder RJ, Nico en Mykel trokken naar Noord waar Nico enkele vissen wist te 
vangen. Ze hadden veel contact met locals en andere vissers, wat voor interessante gesprekken 
zorgde 

    
 

    



 
Vincent, Quentin, en Roy waren vroeg op pad en besloten met hun boot in het IJ te vissen, 
dichtbij de rest van de groep in de buurt van het Station. Met snoekbaarsuitrusting in de aanslag, 
ving Quentin snel een snoekbaars van 51 cm, wat de stemming in hun boot direct verbeterde. Ze 
verkenden verschillende locaties zoals Willemsluis en Westertoegang, maar zonder succes. De 
drukte en rommel in de stad bemoeilijkten het vissen. Ze trokken naar het oosten, naar enkele 
hotspots in het IJ, waar het rustiger was, maar ook hier leverde het geen vis op. Uiteindelijk bleef 
het aantal vangsten beperkt tot slechts een krab en een verrassende 'vang 5'.  

    
 

    
Bij de trailerhelling ontmoetten ze andere vissers die vergelijkbare ervaringen hadden. Ondanks 
de schaarse vangsten bleef de sfeer positief en sloten ze de dag af met een gedeelde Heineken 
met Duitse vissers. 
 
De roofvisdag in Amsterdam was ook nu weer een apart evenement vol samenwerking en 
plezier. De vissers probeerden verschillende technieken en locaties, vastberaden om succes te 
boeken. Hoewel de vangsten tegenvielen, genoot iedereen van de ervaring en het gezelschap..  



Hun doorzettingsvermogen werd beloond met enkele mooie vangsten, waaronder snoekbaarzen 
en baarzen, hoewel de meeste vissers meer verhalen dan vissen vingen.  
 

 
 
De dag werd gekenmerkt door gezelligheid, leuke ontmoetingen en een positieve sfeer, wat het 
toch tot een geslaagde dag maakte voor de deelnemers. 
 


