
Amsterdam 18-03-2023 
 

Altijd een bijzonder dagje, vissen in Amsterdam, en met zo’n hele club vissers altijd 
verrassend en gezellig; de gezamenlijke treinreis en lunch zijn hier zeker debet aan. 
 
Deze keer had NS al direct in het begin van de dag om 7:30 uur een verrassing voor 
ons in petto. Vanwege een ongeluk op het spoor hadden ze voor ons een 
omleidingsroute bedacht, gevolg was echter wel dat we zo’n drie kwartier later op 
Amsterdam Centraal aankwamen.  
 
Gelukkig konden wel snel de aansluiting met Ruud, onze regelaar in Amsterdam, met 
zijn groep Amsterdamse RVG’ers vinden die ondertussen al begonnen waren aan de 
IJ-zijde van het station. Zij hadden de eerste vissen, waaronder een een weiting voor 
Moos en een hele mooie baars voor Bram, al binnen. 

 
 



Na jarenlange werkzaamheden, een onoverzichtelijke situatie en “heel veel rommel 
en fietsen vangen” is daar nu een werkelijk ideale “wandel- flaneer- en visboulevard 
gerealiseerd over de volle lengte van het CS.  
Lekker breed en ver het IJ in reikend. Daardoor zijn de bekende putten voor het CS, 
en zelfs het talud van de vaargeul met enige moeite prima bereikbaar. 
 

    
 

    
 
We nestelden ons allemaal op deze uitnodigende uitgebreide visstek. Het zonnetje 
brak door en vrij vlot werden de eerste vangsten gemeld. In tegenstelling tot de 
dramatische vangstberichten over het IJ in de afgelopen weken en de slechte 
weersvoorspelling was dit een hoopvolle start van de visdag, géén reden om nog 
verfder naar andere locaties te zoeken.  
 
Dit idee werd nog versterkt toen Marco al vrij snel na de start de eerste maatse 
snoekbaars omhoog haalde, zijn lange schepnetsteel kwam nu goed van pas…. 
 
 
 
 



    
 

 
 
Het werd echter niet een wilde visdag, af en toe kwam er een visje boven en er werd 
steeds vaker uitgeweken naar locaties aan de lange steigers van de Rijn-
cruisestrepen aan de ene kant en richting Java eiland aan de andere kant. 
Tijdens de gezamenlijke, prima verzorgde lunch in restaurant De Waag, sfeervol en 
druk met dat mooie weer, ging het al snel over andere zaken dan de vangsten van 
deze dag, met name politieke ontwikkelingen die de viskansen in Amsterdam 
bedreigen werden diepgaand geanalyseerd. .. 



Na de lunch ging het via wat omtrekkende bewegingen langs grachten, Oosterdok of 
een veerpont richting Noord-oever van het IJ, zonder noemenswaardig resultaat, 
toch weer richting IJ boulevard.  
Daar werden nog wat baarsjes gevangen en Robbert-Jan werd, overigens onder veel 
bekijks, in zijn overtuiging dat kleine kreeftjes hier goed aas zouden zijn gesterkt met 
de vangst van een hele mooie bot. 

 
 
Het werd drukker en drukker met toeristen op de boulevard. Wij waren voor hen  
kennelijk onderdeel van de attractie Amsterdam want we zijn nog nooit zo veel 
gefotografeerd en moesten veel vragen in anfdere talen beantwoorden, zeker als er 
een vis werd gevangen. 
 



Rond half vijf had iedereen het wel zo’n beetje gezien en we misten het 
enthousiasme en vertrouwen om “het gouden uurtje” nog te doorstaan. We besloten 
om met dank aan Ruben voor zijn inspanningen weer richting Utrecht te reizen, 
ditmaal zonder verrassingen.  

    
 
Algemene conclusie:    
Je hoeft niet per sé veel vis te vangen om toch een leuke en gezellige visdag met z’n 
allen te hebben…. 

 
Jammer… te weinig prullenbakken? – te veel verstopt? 
 
Leon 


