
Jaarafsluiting; Nieuwegein – IJsselstein 10-12-2022 

IJs peuteren 

En dan is weer zover: ons jubileumjaar is voorbij gevlogen en het is weer tijd voor onze 

afsluitende visdag. Helaas is Stolwijk een gepasseerd station omdat er daar geen 

dagvergunningen meer worden uitgegeven voor het vissen op roofvis. Dus hebben we een 

alternatief bedacht in de vorm van Nieuwegein/IJsselstein inclusief de traditionele lunch van 

erwtensoep en broodjes.  

Als we om 8.00 uur verzamelen op de parkeerplaats 

van winkelcentrum Hoogzandveld is het koud en mistig. 

Bij mij in de wijk was het meeste water bevroren en ook 

hier is het zoeken naar open stukken.  

Ik start met Bart, Marco en Ronnie vlakbij ons 

verzamelpunt. Het is een heldere brede sloot in een 

woonwijk die er veelbelovend uit ziet. Hij ligt redelijk 

beschut en is daardoor gelukkig niet bevroren. Al na 

een paar worpen staat Bart met een kromme hengel. De 

eerste snoek is binnen! Even later volgt Marco zijn 

voorbeeld dus het begin is goed. Maar dan houdt het 

slootje op en de vangsten ook.  

We verkassen naar water aan de andere kant van het 
winkelcentrum. Hier liggen wat stukken dicht gevroren 
maar in de open gedeelten blijven we het proberen 
terwijl we af en toe het ijs uit de hengelogen moeten 
peuteren. Dan heb ik ineens beet. Een mooie snoek van 
rond de 70 cm geeft goed verweer. Maar even plotseling als het begon is het gevecht ook 
weer over. Teleurgesteld bekijk ik mijn eigen gemaakte toetje en zie tot mijn verbazing dat de 
haak is afgebroken.  

 



Ik ga even een andere kant op en raak de rest van mijn groepje kwijt. Bij mij blijft het stil 

maar ondertussen komen er gelukkig ook van een andere groep foto’s met vis. Frans die met 

Eric en Mark op pad is heeft een snoekje weten te haken. Nadat ze in Nieuwegein oost 

zonder succes waren gestart hebben ze nu in de buurt van de lunch locatie meer succes. 

Mark had eerst al een soek van zo’n 70 cm die interesse toonde in zijn baby buster. Na eerst 

alleen te volgen pakte hij deze in 2e instantie wel maar met een paar keer schudden van de 

kop wist hij zich hier ook weer van te ontdoen. Na de vangst van Frans had Mark nog wel 

een misser maar die wilde helaas geen 2e keer bijten. 

    

Dan is het tijd geworden voor de lunch. We begeven ons naar de Ponthoeve in Vianen waar 

we kunnen opwarmen onder het genot van een heerlijke kom warme erwtensoep en 

broodjes. Met een prachtig uitzicht op de Lek die door de mist werd bedekt. Af en toe was de 

overkant niet eens te zien.  Tijdens de lunch worden de ervaringen gedeeld.  

    



Nico en Robbert Jan hebben in de ochtend hun geluk aan de Lek geprobeerd maar helaas 

zonder succes. Het was alleen maar erg koud door de mist en wind. 

Na de lunch trekt een deel van de groep richting IJsselstein. David die net is hersteld van 

corona houdt het voor gezien. Maar op weg naar huis kan hij het toch niet laten en tikt nog 

even 2 snoekjes uit een sloot die hij passeert. Ondertussen wordt er in IJsselstein nog wel 

wat gevangen. Zelf heb ik opnieuw een losser en Marco vangt nog een mooie snoek. Ook 

Bart en Peter hebben succes. Uiteindelijk blijf er bij mij dan toch nog een snoekje hangen en 

haakt Marco nog een brasem. Terwijl Marco en ik alvast richting het café vertrekken komen 

er nog een paar laatste berichten binnen van vangsten. Robbert Jan heeft nog een leuke 

snoek weten te vangen en in het Monnikenhof pakken zowel Paul als Luuk nog 2 snoeken. 

Helaas voor Buch heeft hij daar alleen een misser. 

   

Met een paar man sluiten wij uiteindelijk de dag af op een terrasje op de kerstmarkt in 

Vianen met bier, een broodje worst en sterke verhalen. Ondanks de kou en mist was het een 

leuke afsluiting van het jaar. 

Iedereen een mooi, gezond en vangstrijk 2023 gewenst! 

Louis Veldhuizen 


